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Voorwoord

Dit boek gaat over mijn leven. Over mijn vallen en steeds weer opstaan. 
Maar het gaat ook over de kracht en talenten die ieder mens bezit, maar 
die niet altijd herkend worden. En vooral: over hoe iedereen, ondanks alle 
tegenslagen toch succesvol kan worden in het leven. Zowel zakelijk als 
privé. 

Nee, je krijgt succes niet altijd cadeau. Maar als je investeert in jezelf, 
de kansen pakt die voorbijkomen en in jouw eigen talent blijft geloven, 
kun je heel veel bereiken. Geloof me. Als ik het kan, kun jij het ook!

Ik heb lang getwijfeld of ik dit boek zou schrijven. En of, als ik het zou 
doen, ik mijn hele verhaal zou durven vertellen. Sommige gebeurtenis-
sen zijn heel persoonlijk, of liggen gevoelig bij mijzelf of mijn omgeving. 
Maar hier ligt het dan toch voor je: mijn boek, mijn levensverhaal en mijn 
levenslessen. In alle openheid en kwetsbaarheid.

Met dit boek wil ik de samenleving die mij zoveel heeft gebracht iets 
waardevols teruggeven. Door de door mij geleerde lessen niet voor mij-
zelf te houden, maar met anderen te delen. 
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Ik wil jou met mijn levensverhaal inspireren om door te zetten. Ver-
tellen dat discriminatie misschien bestaat, maar dat het aan jou is of je 
er  voedingsbodem aan geeft. En natuurlijk geef ik je ook praktische tips 
en tricks, waarmee ook jij tot bloei kunt komen. Gebruik ze, omarm ze. 
En ervaar hetzelfde geluk als ikzelf. 

Het schrijven van het boek was een intense trip down memory lane. Er 
kwamen regelmatig gebeurtenissen en gevoelens voorbij, waar ik lang 
niet aan gedacht had. Nu werden ze onverwacht weer springlevend. 
Dit was vaak emotioneel, maar werkte ook louterend. Het bracht me 
nieuwe inzichten, waar ik nu ook weer verder mee kan. 

Allereerst wil ik mijn vrouw en kinderen bedanken. Zij zijn de bron 
waaruit ik zoveel liefde en geluk kan putten, iedere dag weer. Hun steun 
en begrip zijn ongekend en onbetaalbaar.

Ik wil alle mensen bedanken, die mij op de meest cruciale momenten 
in mijn leven hebben gesteund en de weg hebben gewezen naar suc-
ces. Ik kwam ze tegen op het strand in Marokko, bij KPN of Potential 
Activation, net als ik hen nodig had. Misschien verschenen deze kan-
jers steeds door toeval op het juiste moment op de juiste plaats? Of mis-
schien was het zo voorbestemd. Hoe dan ook: ik ben hen dankbaar voor 
hun geloof in mij en de kracht die ze mij gegeven hebben.

Tot slot bedank ik Bianca Mokkenstorm-Goethals voor alle uren waarin 
zij mijn verhaal heeft aangehoord en opgeschreven. Voor de directe vra-
gen die zij durfde te stellen, ook als ik zelf het antwoord nog niet wist, 
en de woorden die zij als mijn ghostwriter koos om mijn verhaal te 
vertellen.

Ik wens je veel leesplezier. En daarnaast een open blik voor alle kansen 
die ook op jouw levenspad voorbijkomen. Laat die mogelijkheden niet 
verloren gaan, maar gebruik ze!

Mohammed Mezian
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Proloog | Negen jaar oud

Een zonnestraal kriebelde in mijn ogen. Langzaam werd ik wakker. Ik 
had zin in de dag. Na ons jaarlijkse verblijf van drie maanden in Marokko 
zouden we vandaag weer naar huis gaan. Dat betekende een lange rit 
met ons Ford-busje. Maar het betekende ook dat ik over een paar dagen 
in Nederland zou zijn. Daar kon ik weer spelen met mijn vriendjes en 
naar school gaan. Ik keek er echt naar uit.

De avond ervoor was heel gezel-
lig geweest. Samen met mijn oom, 
tante, nee"es en nichtjes had ons 
gezin het einde van de zomerva-
kantie gevierd. We hadden gela-
chen en lekker gegeten. Ik had 
zomaar cadeautjes gekregen van 
mijn ouders, terwijl ik niet eens 
jarig was.

Ik sprong mijn bed uit. Pas 
toen merkte ik de stilte op. Het was 
muisstil in en om huis. Je hoorde 
geen geluidje, er was niet de nor-
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male bedrijvigheid die nu eenmaal 
hoort bij het inpakken van ko#ers 
en de auto. Ik hoorde helemaal 
niets. 

Met een vreemd gevoel in mijn 
maag checkte ik de slaapkamers. 
Er was geen spoor van mijn ouders, 
broertjes en oudste zus. Ik pro-
beerde mezelf voor te houden dat 
er een grapje met mij werd uitge-

haald. Ze hadden zich vast verstopt en het busje om de hoek van de straat 
gezet om mij te laten schrikken. Ik ging naar buiten, keek links en rechts 
van het huis. De Ford-bus was nergens te bekennen.

Met bonkend hart kamde ik het hele huis uit. Waar ik ook keek: geen 
spoor van ons gezin, behalve mijn oudere zus. Mijn oom en tante waren 
al naar hun kledingwinkel, dus ik kon hen niet vragen wat er gebeurd 
was. En mijn neef en nichten lagen nog op de etage boven mij in diepe 
slaap.

Huilend liep ik naar het treinstation om te zien of mijn ouders zich 
daar misschien hadden verstopt. Maar ook daar kwam ik niemand tegen. 
Toen zonk de grond onder mijn voeten weg. Ik wist het zeker. Ze waren 
zonder mij teruggegaan naar Nederland. 

Ik was negen jaar en in de steek gelaten door mijn ouders. Het voelde 
alsof ik was ontvoerd. En ik zou pas vier jaar later worden bevrijd uit mijn 
eenzaamheid. 

Gevormd
Al op 8-jarige leeftijd ben ik 

een man geworden.
Dat was niet oké maar heeft 

me wel gevormd. 
Wat heeft jou gevormd?
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